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Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü başlatıp, herkes için adalet talebini tüm ülke gündemine sokan CHP, kendi belediye işçilerinin haklarını gaspetme adaletsizliğinden geri durmuyor. Şişli Belediyesinde temizlik hizmetleri için ihale yenilendi. Belediye kendisine ait Kent-Yol şirketinin 


maleye girmesine izin vermedi. Gerekçesi belediyenin ekonomik olarak bunu karsılıyamayacağıydı. Bunun anlamı; taşeronun 


kalıcı hâle gelmesi, kitlesel işçi kıyımıyla birlikte kazanılmış eski hakları ortadan kaldırmak. 
işçilerinin iş bırakma, çöp toplamama gibi eylemlerler eşliğinde belediye önünde protesto eylemleri gerçekleştirdi. CHP'li belediye yönetimi işçilerin üzerine önce özel güvenlik daha sonra TOMA ve çevik kuvvetle karşılık vererek burjuvazinin adaletini sağlamış oldu. İşçilerin direnişi tüm baskılara rağmen devam etti. Hak, hukuk, adalet sloganları bu kez CHP belediyesine karşı atıldı. Kent-Yol işçileri Ankara'ya yürüme talebinde bulundu. Adalet yürüyüşü boyunca CHP'nin peşinden ayrılmayan Genel-iş sendikası, işçilerle Belediyeyi uzlastiran, işçilerin mücadelesini 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gerileten bir pozisyon aldı. Genel-İş CHP'nin belediyelerinde, o yönetimin  icazetiyle ( yıllarca örgütlenerek ve patronu olan CHP belediyeleri ile işçiyi yönetim karşısında güçsüz kılan pozisyonlar aldı. Aynı durumu Şişli Kent-Yol direnişinde de gerçekleştirdi. Belediye yönetimiyle görüşüp hak kayıplarının olmayacağına dair sözler alıp direnişi bitirip işçileri işbaşı yapmaya çağarmıştır. CHP ve onun güdümünde ki Genel-iş'in adaletten anladıkları kendileri için adalet, kendi kaybettikleri ayrıcalıklarını tekrar kazanmak için toplumsal muhalefeti seferber etme şöylemidir adalet. CHP'nin adaleti sermaye sınıfının mutlak hakimiyetidir. Işçi sınıfını ne CHP ne bürokatik sendikalar kurtarır. İşçi sınıfının kurtuluşu ancak kendi kollarından geçer. 


Sınıflı bir toplumda herkes için adalet olmaz, yargı ezenin çıkarına çalışır. Böyle bir durumda “Herkes için adalet!” demek, gemiyi ilk terkedecek olan farenin (burjuvazi pisliğinin) "Hepimiz aynı gemideyiz!" demesi gibidir. 


Gamze Kocabayır 
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NEYİ SAVUNUYORUZ... 


Bugün dünyanın tamamında emperyalist-kapitalist sistem egemendir. Bir avuç sermayedarın hizmetinde olan bu sistem sömürücü, ırkçı, cinsiyetçi, doğa düşmanı ve homofobiktir. Bu sistem insanlığa savaş, yıkım, soykırım, kan, gözyaşı, işsizlik, dışında hiçbir şey vermemektedir. 


Biz bu sistemin asla tedavi edilemeyeceğini savunuyoruz. Kapitalizm asla terbiye edilemez, reformist hayallerin faturasını geçtiğimiz yüzyılda üçüncü dünya ülkelerinin emekçileri ödemiştir. Dünyanın başına bela olan bu hastalığın ilacı sosyalist dünya devrimidir. 
Sosyalizmin işçi sınıfının kendi militan mücadelesiyle kurulacak bir sistem olduğunu savunuyoruz. 
Sosyalizm, bir takım bürokrat ve subayların tepeden işçilere dayattığı bir rejim olamaz. 


Stalinist “Tek ülkede sosyalizm” tezini reddediyoruz. Sosyalist devrimin ulusal zeminde başlar, uluslararası arenada gelişir ve dünya arenasında son bulur. Geçtiğimiz yüzyılda Alman, Çin, İspanyol vb. 
devrimlerinin ihanete uğramasının sebebi Stalinizm ve onun türevleridir. 


Patronsuz Dünya; işçi sınıfının uluslararası düzeyde örgütlü mücadelesini savunur. 
Yurtseverlik, ulusalcılık ve diğer tüm milliyetçi fikirleri reddedip enternasyonalizmi benimser. 


Patronsuz Dünya; sendikaların burjuva devletten ve patronlardan 


bağımsızlığını savunur. 
Sendika bürokrasisine karşı mücadeleyi, sınıf mücadelesinin olmazsa olmaz köşe taşı olarak betimler. 


Patronsuz Dünya; sermaye devletinin ordu, polis, mahkeme gibi bütün aygıtlarına karşıdır. Bu devlet aygıtlarının işçi sınıfının militan mücadelesiyle ortadan kaldırılıp yerine işçi sınıfının öz yönetim organlarının (sovyet, komün, forum vb.) inşaasını savunur. 


Patronsuz Dünya; Kürt ulusu ve diğer tüm ezilen ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin hakını savunur. Başka bir ulusu ezen ulusun asla özgür olamayacağını iddia eder. 


Patronsuz Dünya; 1915 
Ermeni soykırımını tanır ve insanları bu kirli geçmişle yüzleşmeye çağırır. Türk burjuvazisinin yükselmesinde Ermeni mallarının gaspının önemli bir yeri olduğunu kabul eder. 


Patronsuz Dünya; devletin kadınlara ve kadın haklarına yönelik bütün saldırılarına karşı çıkar. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini destekler ve teşvik eder. 


Patronsuz Dünya; toplumdaki homofobiye ve devletin LGBTİ bireylere yönelik saldırıları destekleyici tutumuna karşı mücadele eder. LGBTİ bireylerin cinsel yönelimlerinden dolayı mahrum olduğu bütün hakları kazanmak için çalışır. 


Patronsuz Dünya; kapitalizmin artık sadece 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işçileri sömürmediğini, doğayı da yokettiğini iddia eder. 
Kapitalizmin nükleer silah üretişine ve doğaya yönelik bütün saldırılarına karşı çıkar. 
Bu mücadeleyi çevre dostu görünen yeşilci patronların değil yalnızca işçi sınıfının başarıya ulaştıracağına inanır. 


Patronsuz Dünya; işçi sınıfının uluslararası partisi olan Dördüncü Enternasyonal'i yeniden inşaa etmek için çalışır. Bu amaçla ortaya çıkan diğer bütün uluslararası devrimci Marksist yapılanmaları dost kabul eder. 


Patronsuz Dünya; dağınık olan işçi sınıfının eylem birliğini sağlayabilmek için birleşik bir işçi cephesi inşaasını savunur. Türkiye öznelinde bu cephe içinde CHP, Vatan Partisi ve diğer Kemalistlerin yer almadığı geniş kitlelere hitap eden bir sol yapılanma olmalıdır. 


Patronsuz Dünya; sürekli devrim ve sosyalizm mücadelesinde Marx, Engels, Lenin ve Troçki'nin öğrencisi; Mehring, Luxemburg, Liebknecht, Gramsci gibi büyük devrimcilerin ise sıra arkadaşıdır. Aynı anlama gelmek üzere komünist, bilimsel sosyalist, Devrimci Marksist, Bolşevik-Leninist ve Troçkistiz. Troçki ve Troçkizm'i savunmadan bir Leninizm'in dünyayı kavramak ve yorumlamakta yetersiz olduğunu savunuyoruz. 


Patronsuz Dünya 
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Totaliter Devlet Aygıtlarında 
Yeni İcraat: 

" Gece Bekçileri" 


16 Nisan şaibeli referandumdan sonra meşruiyet krizi 
derinleşen Erdoğan diktatörlüğü, dış politikada yaşadığı açmazlar ve içeride büyüyen ekonomik kriz ve hızla artan rejime muhaliflerin üstesinden gelebilmek için toplumda rıza Üretecek argümanları geliştirememektedir. Bununla birlikte, rejimini devam etirmek için kör bir devlet terörü ve tüm muhalif unsurları açık hedef konumuna getirerek kendi kitlesini radikalleştirmektedir. Polise sınırsız yetkiler veren, adeta AKP milis güçleri gibi çalışır bir konuma getirmektedir. Sürekli olarak muhtarları toplayıp mahaller temelli muhalif unsurları fişleme çalışmalarına giren Erdoğan, bir yandanda kendi sivil faşist guruhlarını teşkilatlandırmaktadır. Esnaf gerektigi zaman polistir, askerdir diyen Erdoğan, kendi faşist guruhununa arkasında durduğuna dair güvence vermektedir. Devletin kolluk (o güçlerini ( sınırsız (o yetkiler (o doğrultusunda güçlendiren, yeniden yapılandıran Erdoğan yeni Icraat olarak " Gece Kartalları" projesini hayata geçirdi. Bu 
projeyle Istanbul'un tüm mahallerinde polise bağlı 386 
bekçi göreve başlıyor. Istanbul Emniyet Müdürlüğü bekçilerin göreve başlaması vesilesiyle yaptığı konuşmada silahınızı kullanmakta tereddüt etmeyin talimatını verdi. 
Bu uygulamayla totaliler dikta rejimini kök saldırtan Erdoğan'a yeni bir alan açmıştır. Ülkeyi açık cezaevine çeviren rejim geceleride keyfi devlet terörünü uygulayacak birimlerini kurmuştur. Yaşamımızı zindana çevirmeye yeminli bu diktatörlük devrimci yöntemlerle yıkılmadan rahat bir nefes alma imkanı gelmeyecektir. 
Devrimci bir odaklaşma ekseninde, partilileşme ve cepheleşme için ileri!11! 


Ali Kemal Taşcı 
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Dersim Yangınına 
Ses Vert!! 


Kürdistan'da (o devletin o şiddetle sürdürdüğü sömürgeci kirli savaşa binlerce yıllık ekosistemin katliamıyla (Oodevam etmektedir. 
Dersim'de devletin gerçekleştirdi askeri operasyonlar sonucu orman yangınları çıktı. Pülmür, Hozat, 
Nazmiye ve Ovacık ilçelerinde 10 
gündür orman yangınları sürmektedir. . Valilik (o tarafından yangınların söndürülme çalışmasında bulunmak, güvenlik gerekçesiyle (o yasakladı. Valilik sosyal medyada yer alan yargın fotoraflarının yalan olduğunu idda etti. Bölgenin en iyi ekosistemine ve dogal oalanina sahip o Dersim coğrafyası, uzun yıllardır, HES, baraj gibi rant içerikli doğa katliamı projelerin kıskacı altındaydı. Dersim halkının doğasına sahip çıkan direnişlerle bu süreç geriletildi. 
OHAL koşulları altında süren sömürgeci kirli savaş ile bu doğa düşmanı projeleri uygulama alanı aranmaktadır. Bu yangınlar sadece Sermayenin rantçı projeleri için değil, süren sömürgeci kirli savaşın psikolojik harbininde bir sonucudur. 
Devlet bugün ormanlarınızı keyfi bir şekilde yaktım, söndürülme 
çalışmalarına da izin vermiyerek, 38 
deki (okatliamı animsatan bir pozisyon takinarak Dersim halkını tehtid o etmektedi. o Bu yangın politiktir. Binlerce yıllık ekosistemin içinde yaşıyan tüm canlılara karşı işlenen bir katliamlar. Her yıl bu mevsimde sistematik şekilde ormanlar yakılmakta, yanan ormanlar kullanılamaz orman arazisi olarak tanımlanıp, ranta açılmaktadır. Sermayenin kâr hırsı tüm canlıları katletmektedir. 
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Adalet Yürüyüşü 


ve 


Sol Üzerine Tezler 


1) Erdoğan diktatörlüğü, uzun bir süredir tüm siyasal varlığını kutuplaştırma ve kendisine muhalif olan tüm kesimleri hedef gösterme üzerinden sağlamaktadır. Bu kutuplaşmanın 


kendisine dönen yan etkisi, emekçi sınıfları sürekli olarak politik bir atmosferin içinde tutmaktadır. Dış politikada yaşadığı açmazlar ve özelikle 


Suriye politikasının çökmesiyle birlikte, uluslarası politikalarını günü kurtaran populist politikalar ile osağlamaya çalışmaktadır. 
Bunun sonucu olarak Erdoğan kalıcı olarak hiçbir emperyalist blogla ilişki kuramamaktadır. Bu durum da Erdoğan'ı içeride ve dışarıda hızla izolasyona sürüklemektedir. Bu durumdan çıkabilmek için her geçen gün daha fazla totaliterleşmekte ve kendi mezar kazıcısı olan emekçi sınıfların öfkesini büyütmektedir. 


Siyasi varlığını ancak kör bir devlet şiddetiyle devam etirebilmektedir. Erdoğan için artık oOOHAL'siz, KHK'sız bir yönetim mümkün değildir. 

2) 16 Nisan 2017 
referandumunun şaibeli sonuçlarından sonra, protestolar oluşmaya başladı. Bu protestoların oObüyüyüp kendi kontrolünden çıkmasından korkan CHP, kitleyi ve kendi 


tabanını pasifize ederek, AHiM'de hukuk süreciyle hak arayacağını belirten bir pozisyon takındı. Bu 


durum kendi tabanında bile tepkilere yol açsa dahi protestolar sönümlendi. 


Referandum sonuçlarına tepkili kitleyi, komünist sol ileri taşıyacak olan örgütlülük ve perspektiften uzak kaldı. 


CHP milletvekili Enis 


Berberoğlu'nun tutuklanma sürecinden hemen sonra, Kemal Kılıçdaroğlu Güvenparktan İstanbul'a yürüyüş başlattı. CHP dahil olmak üzere tüm muhalefet Erdoğan diktatörlüğünün hedef tahtasına oturmuştur. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun . siyasi varlığını devam ettirebilmesi için parlemento dışında, sokak mücadelesine yönelmek zorunda kalmıştır. 

3) Kılıçdaroğlu'nun o başlatığı adalet yürüyüşü, daha baştan kendi şahsında cisimleştirmeye ve kitleyi kontrol altında tutmaya 


yönelikti. Yürüyüş ilerledikçe kitleselliği ve popülitesi artmaya başladı. Yürüyüş esnasında oluşacak sol etmenleri daha 


baştan bertaraf etmek için TC bayrağı ve Atatürk posteri dışında hiçbir farklı eğilimin kendini ifade edecek flama ve 


dövizine izin vermedi. "Hak, hukuk, adalet" dışında hiçbir sloganın atılmasına izin verilmedi. HDP kitlesinin bu yürüyüşe dahil olmaması için 


binbir türlü politik manevralar gerçekleştirdi. Bir yandan sağcı tabana göz kırpan hamleler içinde bulundu, bir yandan herkes için adalet diyerek üstü kapalı bir şekilde kürt seçmene de hitap etti. Kürt siyasetçilerin de yürüyüşe katılması sağlandı. 
İçi doldurulmayan ve somut bir belirliliğe sahip olmayan adalet talebi üzerinden tüm toplumsal 


muhalefeti kendi yürüyüşüne katarak, son yılların en kitlesel mitingiyle (sonuçlanan adalet 


yürüyüşünü kendi kontrolünün dışına çıkmamasını başardı. 

4) Kılıçdaroğlu bu yürüyüşle bir taşla birden fazla kuş vurmuştur. 
ilk olarak; Genel başkan 


olduğundan bugüne tüm seçimler ve etkisiz muhalefetiyle O birlikte, parti içerisinde ona karşı oluşacak muhalefeti bertaraf etmiş oldu. 
Bu yürüyüşle birlikte kendisine yeni 'bir vizyon kazandırmıştır. 
Kendi partisinde ki koltuğunu sağlama alarak, tartışılmaz bir otorite haline gelmiştir. o Bu yürüyüş uluslarası arenada da yankı bularak, Kılıçdaroğlu'nu saygın, popüler ( bir lider konumuna taşımıştır. Özellikle AB ülkeleri ile diplomatik ilişkileri pamuk ipliğine bağlı Erdoğan'dan rahatsiz olan AB ülkeleri ve AB ile ilişkilerin normaleşmesini isteyen burjuva kliklerinde bu yürüyüşle 


kaybetiği 


destekleri alınmıştır. Bu yürüyüyüşle ilk kez Erdoğan'ın belirlediği o gündemin O önüne 


geçilmiştir. t5 Temmuz'un yıldönümünde Erdoğan'ın siyasi Şov alanı daraltılmıştır. 
Kılıçdaroğlu bu yürüyüşle birlikte toplumsal Oo muhalefeti (o kendi saflarına toplayarak, muhalefeti kendi kontrolünde tutarak, sistem dışı alternatif arayışlarına yönelmesini engelleyecek politik zemini sağlamıştır. Adalet 
yürüyüşünden sonra 2019 
seçimleri hedef gösterilerek, bu seçimler için çatı adayı tartışmalarına başlanmıştır. 
Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinin 


startını vererek, adalet yürüyüşünde harekete geçmiş toplumsal Oo muhalefetin OoOtüm 


enerjisini parlementerist zemine hapsetmistir. 

5) 9 Temmuz 2017'de Maltepe'de mitingle biten adalet yürüyüşü, son yılların en kitlesel miting ve yürüyüşü olmuştur. Sokağın gücü ve potansiyeli bir kez daha kendini göstermiştir. Parlementer 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yollar dışında çözüm arayan bir toplumsal muhalefet dinamiklerinin olduğunu, güçlü bir seferberlik ile harekete geçip çığ gibi büyüme potansiyeli taşıdığını bir kez daha ispatlamıştır. Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki; 9 Temmuz 2017'de 


Maltepe'de mitingle sonlanan adalet yürüyüşü ile birlikte toplumsal muhalefet dinamiklerinin (diri o olduğunu 


göstermiştir. Malesef ki bu tek başına yeterli değildir. Toplumsal muhalefet sistem dışı alternatifler için seferber edecek, devrimci bir partinin eksikliği sorunu her geçen gün kendisini göstermektedir. Komünist hareket ne örgütsel olarak ne de ideolojik olarak, toplumsal muhalefet dinamiklerine devrimci bir alternatif sunabilme yetisinden yoksundur. 

6) 9 Temmuz 2017'deki Maltepe Mitingi solun Kemalizme teslimiyetinin tarihinde yeni bir köşe taşıdır. Türkiye komünist hareketi, politik eğitimini stalinizmin okulundan almıştır. 
Özellikle solun kitleselleşmeye başladığı 60'li yıllardan bugüne Türkiye komünist hareketi Kemalizme hep yakın duran, Kemalizme ilerici, antiemperyalist, devrimci, ögeler atfederek ömrünü geçirmiştir. 
Bağımsız sınıf o perspektifinden yoksun olan Türkiye solu her zaman işçi sınıfı yerine ikame edecek dinamikler ve burjuva klikler arasında müttefik olacak özneler aramaktan vazgeçememiştir. Kemalizm bu özneler arasında her zaman en cazip ve popüler olanıydı. 
Erdoğan'ın despotik rejimi kök saldıkça Türkiye solunda Kemalizme yedeklenme eğilimi daha da artmaya başladı. 
Yasama, yürütme ve yargı olmak üzere tüm yetkileri (kendi şahsında toplayacağı 16 Nisan 
2017 başkanlık referandumu 
süreciyle O birlikte, komünist hareket CHP çizgisine yakın, 


kendisini ona eklemleyen bir sürece girmiştir. . Referandum süreciyle ( birlikte, (Erdoğan'ın 


mutlak iktidarına karşı toplumun farklı siyasal özne ve sınıflarından “Hayır!” sesleri gelmeye başladı. 
Erdoğan'ın oOmutlak iktidarına 


karşı eski ayrıcalıklarını isteyen burjuva kliğin, cumhuriyet, laiklik, hukuk devleti, anayasal düzen gibi argümanlarıyla bir “Hayır!” cephesi örülmeye çalışıldı. Komünist solun önemli bir kesmi salt kitlesellik uğruna, 


“Hayır!” o cephesini büyütüp referandum ve seçim yoluyla Erdoğan'ı durdurmak için bu eksende okampanya yürüttü. 
Başkanlığa karşı ulusalcı, sağcı kesimi ürkütmemek adına, Erdoğan'ın Kürdistan'da yürüttüğü sömürgeci savaşa 


karşı bir argüman geliştirilemedi. 
Kısık sesle salt pasifist, içi boş barış, kardeşlik oşöylemi ile durumu geçiştiren bir pozisyon takındı. Referandum öncesi kendisini bu eksende konumlayan sol, adalet yürüyüşünün kitleselliğinin büyüsüne kapılarak, CHP ve Kılıçdaroğlu'na haddinden fazla misyon biçmeye başladı. Tüm enerjisini bu yürüyüşe veren komünist hareket, bu hamlesini CHP'yi ve tabanını sola çekmek olarak tanımladı. Komünist hareketin CHP tabanını sola çekmekten anladığı, kendi siyasetini ve politik misyonunu CHP tabanına ve onun hasasiyetlerine seslenmek, sosyal sovenizme pirim vererek, CHP'yi AKP'ye karşı daha güçlü 


bir muhalefet partisi haline getirmek. Bu hedefe uygun olarak içinde ki muhalif kesimlerin daha fazla insiyatif almasını sağlamak olarak kodlamaktadırlar. Adalet 


yürüyüşü boyunca, kitleye hiçbir fraksiyon ove siyasal yapıya ajitasyon ve propoganda yapma olanağı - tanınmamıştır. Sadece Türk bayrağı, Atatürk posterleri ve Adalet dövizleri taşınmıştır. 
"Hak, hukuk, adalet" dışında başka slogana dahi izin verilmemiştir. Bu yürüyüş boyunca CHP tabanına seslenmek, onu sola çekmek gibi çalışma içine girmenin yollarını bizzat yürüyü organize eden CHP daha baştan engellemiştir. Tüm enerjisini adalet yürüyüşününe aktaran, buraya kitlesel katılım çağrıları yapan komünist gruplar, Erdoğan'ın mutlak iktidarı karşısında, eski ayrıcalıklarını geri isteyen burjuva kliğin CHP 


e a, — a a 


önderliğinde Otüm toplumsal muhalefetin seferber edilişinin figuranı olmak dışında bir işlev görmemiştir. Adalet yürüyüşüyle birlikte, AB ile ilişkileri çıkmaza sokan Erdoğan'a tepkili TUSTAD'çı burjuva kliğinden, MHP'nin Erdoğan'a mutlak biatıyla eski hareket ve ayrıcalıklarını kaybeden Meral Akşener önderliğinde cisimleşen 


faşist kliğinden, sendikal bürokasinin önemli simalarına, komünist solun ezici bir çoğunluğundan, HDP'ye 


varıncaya dek, Kılıçdaroğlu tüm toplumsal muhalefeti soyut bir adalet talebi ekseninde kendi peşine otakmayı (o başarmıştır. 
Herkes için adalet diyerek, çubuğu her yöne çekebilecek esnekliğe sahip, AKP ve Erdoğan'a muhalif tüm kesimlerin omuzlarına basarak muhalefetin birleştirici (o gücü vizyonunu kazanmış oldu. 
Kazandığı bu vizyonla, Erdoğan ve AKP karşıtlığını kendi şahsında cisimleşen muhalefet lideri konumuna girdiği için, toplumsal muhalefeti düzen sınırlarında tutacak nesnelliği de sağlamış oldu. Meşruiyetini yitirmiş rejimden ve iktidardan kurtulma yolu olarak 2019 başkanlık seçimlerini hedef olarak kitleye sunulmuştur. Sokaklara çıkan kitlenin enerjisi alınıp, 2019'u beklemesi için evlerine davet edilmiştir... Komünist sol bu sürecin iyi bir figüranı olmuştur, içinde bulunduğu bu durumun üzerini örtmek için CHP tabanını 


sola çekmek gibi gevezelikler türetmiştir. 
7) Onların Adaleti, Bizim Adaletimiz Kılıçtadoğlu'nun adalet 


yürüyüşüyle birlikte Türkiye'de gündem ve temel talep "Adalet" 


oldu. Erdoğan ve kurmayları Türkiye'Jle adalet var dahi diyemeyip, adaleti oaramanın yolunun meclisten geçtiğini ifade ederek, yürüyüşü kriminalize 


etmeye çalıştı. Mevcut iktidarın dahi ülkede adalet olduğunu savunamaz duruma geldi. Ülkede yüksek düzeyde bir adaletsizlik olduğu doğru fakat adalet kavramı öyle soyut bir şekilde kullanılmaktadır ki her yöne çekilmeye açıktır. Kılıçdaroğlu'na 


tarih yargıçsa işçi sınıfı infaz memurudur! 


adalet yürüyüşünü  başlattıran olay kendi partisinin milletvekili Enis Batur'un tutuklanmasıdır. 
HDP'lilerin odokunulmazlıklarının kaldırılmasına destek veren, eş başkanların ve milletvekillerinin 


esir alınmasına seyirci kalan gene kendileri oldu. 
Adaletsizlikte o sınır o tanımayan 


Erdoğan rejiminin adım adım bu noktaya gelmesinde bizat CHP'nin pasif muhalefeti vardır. 
Erdoğan diktatörlüğü, CHP'yide açık hedef haline getirince ancak Kılıçdaroğlu'nun aklına adalet aramak gelmiştir. 

CHP'nin iktidarda dönemde de nasıl verdiğini çok iyi bilmekteyiz. 
Patron, ağa devletinin kurucu unsuru olan CHP, aynı zamanda da adaletsizliğin temelini oluşturan sermaye düzeninin kurucu unsurudur. Bugün Erdoğan'ı tek adam rejimi kurmakla eleştiren CHP, uzun yıllar o Türkiye'yi otek adam diktatörlüğü ile (yönetmiştir. 
Kendine muhalif olan hiçbir topluluğa yaşam hakkı tanımamıştır. Komünistlere, Kürtlere, Alevilere, Ermenilere, kendi çizdiği profilin dışında kalan her özneye ağır baskı uygulayan bizzat (o kendileriydi. Dersim, Maraş, Çorum, Sivas katliamlarında ( iktidarda olan veya koalisyon ortağı olan bizzat kendileriydi. Kürt sorununa karşı her ozaman devletin tekçi, sömürgeci anlayışını terketmeyen gene kendileriydi. 
Bugün açlık grevinde ki, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın direnişine sahip çıkan CHP, Ecevit iktidarında hayata dönüş operasyonlarında devrimcileri diri 


olduğu bir adalet 


diri yakıp katledip, F Tipi cezaevlerini yürürlüğe sokma icraatında (bulunmuştu. Aynı CHP'nin adaletini emeği için direnişe geçen kendi belediyesindeki o işçilere (o karşı takındığı tutumdan biliyoruz. 


CHP'nin adaletten anladığı AKP döneminde kaybetiği eski ayrıcalıklarını geri kazanmak için toplumsal (omuhalefeti (o peşine takmak için kullandığı dönemsel bir enstürmandan başka birşey değildir. 

8) Bizim Marksizmin-Leninizmin 


Adaletimiz, 
Adaleti, 


Sınıf Savaşından Geçer 

Son günlerin popüler şöylemi olan; Adalet, Hak, hukuk, demokrasi gibi kavramlara biz devrimci Marksistler hangi sınıf için sorusuyla karşılık veririz. Bu kavramları sınıfsal obir bakış açısıyla okunmadan yapılan her kavrayış pratikte muhalefete olan bir burjuva kliğe yedeklenmek olur. Adaletsizliği, hukuksuzluğu 


yaratan sermaye düzeninin kendisinden obaşka bir şey değildir. En büyük adaletsizlik 


emek-sermaye çelişkisi arasında ki devasa uçurumdur Sınıf savaşını göze almadan, burjuva devletin devrimci yollarla yıkılmasını o hedeflemeden dile getirilen hak, hukuk, adalet gibi argümanlar burjuvazinin fraksiyonları (o arasında (tercih yapmaktır. Herkes için adalet ve demokrasi vaat etmek, mevcut düzeninin devamı için, adaletsizliklerin ve diktatörlüklerin üzerini örtmektir. 
Kılıçdaroğlu'nun "Herkes için adalet" retoriği meşruiyet krizi 


yaşayan sermaye devletini yeniden restore etmek için kitleleri kendi kontrolünde seferberliğe (o çağırıp, (o burjuva 


devlete yeni bir beyaz sayfa açma hedefidir. Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi: "Biz devrimci Marksistlerin mücadelesi gerçek bir demokrasisinin kuruluşuna yöneliktir. Herkes için demokrasi talep edecek, kusursuz bir biçimde işleyecek burjuva demokrasisinin tahsis edilmesi hayaliyle işçi sınıfını yanıltmak yerine kapitalizme karşı mücadele etmenin yöntem ve 


olanaklarını yaşama geçirmeyi amaçlamalıyız. Sermaye diktatörlüğü Oancak o burjuva 


devletin donanmış olduğu tüm iktidar aygıtlarını işçi sınıfının aşağıdan yukarıya mücadelesi ile yıkılabilir. . Bütün bunlar bir zorunluluktur çünkü sınıflı toplumlarda demokrasi, her ne kadar sözde öyle olmasa da özünde bütün halk için değil, küçük bir azınlık içindir.” 

9) Birleşik işçi (oCephesinin Zorunluluğu, Zorluğu Ve Olanakları 

Yargı, seçim, hukuk gibi devlet kurumlarının ogeniş kitlelerin 


gözünde tüm meşruiyetini kaybettiği, iktidarını yönetebilmek için rıza üretebilme argümanlarında kriz yaşadığı, burjuva (odemokrasisinin tüm aygıtlarının işlevsiz bir konuma getirildiği, Erdoğan'ın diktatörlüğünü yönetebilmesi için kör bir devlet terörü dışında alternatifinin kalmadığı bir sürece doğru hızla ilerlemekteyiz. Dış 


politikada hızla yalnızlığa mahkum edilen bir sürece evrilme yolunda koşar adımlarla gidilmektedir. o Hızla (büyüyen ekonomik o kriz ile emekçi sınıfların hayatları zindana çevrilmekte; grev hakkı 


haftasonu tatil hakkı dahil olmak üzere tüm kazanılmış hakları elinden alınma sürecine doğru gidilmektedir. Kürt halkının tüm ulusal kazanımlarına saldırılar hızla devam ederken, Kürdistan'da ki sömürgeci savaş büyütülüp, kürt siyasi hareketi kuşatma altına alınmaya çalışılmaktadır. Kendisine muhalif olan burjuva partileri dahi açık hedef tahtasındadır. Bu noktada sürece işçi sınıfının devrimci partisinin eksikliği ve birleşik cephesinin yokluğunda giriyoruz. 


Erdoğan  diktatörlüğünün bu düzeyde  arsızlaşmasının ana nedeni burada düğümlenmektedir. Kuşkusuz 


komünist hareketin ideolojik ve örgütsel olarak büyük kriz yaşadığı, sendikaların bürokatik zihniyetlerinin iflası (nedeniyle sınıf mücadelesine havlu attığı bir süreçteyiz. Bir yandan rejiminin yaşadığı krizler devrimci bir cepheleşme olanakları verse de, komünist hareketin (yaşadığı ideolojik ve örgütsel kriz bu olanaklardan faydalanmayı zor bir hale sokmaktadır. Işçi sınıfının devrimci partisinin ve devrimci cephesinin inşaasında ısrar etmek dışında çözüm yoktur. 
Kurtuluşu Erdoğan'a muhalif olan 


burjuva kliklerle yapılacak ittifaklarla kurulacak sınıfsallıktan ve devrimci stratejiden yoksun geniş demokrasi cephelerinde görmeyip, birleşik işçi 


cephesinde israr eden devrimci marksistlerin ortaklaşması tarihsel zorunluluğun dayattığı bir devrimci sorumluluktur. 
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OHAL'in Kırbacı Patronların Elinde 


erdoğan dan OHAL itiraii OHALDEN İSTİFADE EDEREK 


GREVLERE ANINDA MÜ “ ALE İYORUZ! 


15 Temmuz başarısız askeri darbe girişimini “Tanrının Lütfu” olarak 
nitelendiren Erdoğan bir yıldır ülkeyi OHAL ve KHK'lerle yönetmektedir. 
OHAL öncesi yapamadığı herşeyi bu dönemde yapabilmektedir. 
Toplumsal muhalefetin üzerinde ağır baskı, tüm muhalif unsurların medyanın, akademinin ihraç ve gözaltıları durdurak bilmemektedir. 
OHAL'in sopasını patronlar için son sürat kullanmaktadır. Güvencesiz esnek çalışmanın olağan istihdam biçimine dönüşü, kiralık işçilik, zorunlu BES, kıdem tazminatının fona devri gibi saldırılar hızla büyümektedir. işçi sınıfının örgütlenmesini engelemek için sendikalar ve emek örgütlerinin faaliyet alanlarını olabildiğince kısan bir tutum sergilemektedir. Önüne geçilemeyen kriz ortamında grev dalgasıyla karşılaşmamak için süreklilik halinde grevler yasaklanmaktadır. AKP iktidarı boyunca 12 grev, son 1 yılda ise 3 grev yasaklanmıştır. Son olarak MÜSLIAD toplantısında Erdoğan OHAL'i patronlar için kullandığını açık bir şekilde ifade etti. Erdoğan konuşmasında: "Biz OHAL'i iş dünyasının daha rahat çalışması için getirdik. İş dünyasında bir sıkıntınız var mı? Biz göreve geldiğimizde de OHAL vardı. Şimdi grev tehtidi olan yerde greve izin vermiyoruz. Onun için OHAL'i kullanıyoruz". Açık ve net bir şekilde OHAL'i patronlar için devam ettirdiğini belgelemiş oldu. Bu kadar şerefsiz bir şekilde davranabilmesinin nedeni işçi sınıfının sahip olmadığı sınıf bilincidir, örgütsüzlüğüdür. Geçmiş yıllarda Özal'da buna benzer bir ifade olarak: ben zenginleri severim demişti. Bu sözünü destekleyen işçi düşmanı neoliberal politikalar uygulamıştı. 90'lı yıllarda Zonguldak maden işçileri"Çankaya'nın şişmanı işçi düşmanı" sloganıyla karşılayıp Ankara'ya büyük madenci yürüyüşü başlatmıştı. Zenginleri sevmenin bedelini maden işçileri Özal'a, 3 ay gibi kısa bir süre içinde hükümeti düşürmekle ödetti. Dünya genelinde 181 milyon işçiyi temsil eden uluslarası sendikalar konfederasyonu (ITUC) yaptığı araştırmaya göre Türkiye dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında yer alıyor. İşçi sınıfına bunu reva gören Erdoğan diktatörlüğü, bunun bedelini er yada geç ödüyecektir. Bugün işçi sınıfının bilinçsiz ve örgütsüz olması bunu sadece geciktirir, engellemez. Krizin emekçilerin hayatındaki, yıkımı büyütmesi - sınıf mücadelesi dinamiklerini büyütmektedir. Grev yasaklarına grev ve işgalle cevap veren bir mücadele süreci OHAL rejimini kökten sarsacaktır. Bu noktada Türk-Metal ile MEES'in 117 bin metal işçisini ilgilendiren TİS süreci başlamıştır. Işçi sınıfının lokomotif motoru olan metal işçileri düzeninin yasaklarına sığmayan fiili meşru mücadele konusunda deneyimlidirler. 
Önümüzde ki dönemde grev yasaklarına meydan okuma potansiyelini kendi içinde barındırmaktadır. Bu dönemde devrimci Marksistler olarak işçi sınıfının içinde tüm enerjimizle ajitasyon, propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinde bulunmak zorunlu devrimci görevlerimizdendir 


160 lı günlerine girmiş bir açlık 
direnişi ve 260 lı günlerine girmiş fiili bir direniş ısrarla inatla sürdürülmeye devam ediyor. 
Çok haklı, çok meşru ve somut bir hak için iş ve yaşam hakları için direniyorlar. Sermayenin bekçi köpekleri gözü dönmüş bir kudurganlıkla saldırıyor onlara. 
Fazlaca söze gerek yok! Direnerek, hem fiili ve meşru mücadeleleriyle hem de bedenlerini açlığa yatırarak söylenecek sözlerin neler olması gerektiği konusunda onlar somut adımları atıyorlar. 
Suskunluk cenderisinde onların direnişini karşılayan toplumsal muhalefetin tüm özneleri sorumludurlar. Bürokrasinin cenderisinde boğulan sendikal ihanet şebekeleri suçludurlar. 
Fiili ve meşru olanı hak olanı istemekten imtina eden tüm ezilenler sorumludurlar. 
Bugün eylemin doğruluğundan yanlışlığından bağımsız işini istemek gibi somut bir hak için mücadele edenlerin bütünsel fiili meşru mücadele alanlarını inşa etmek olmalıdır görevimiz. 

Her yasak ancak fiili kitlesel ve meşru mücadele ile aşılabilir ancak. 


Nuiye ve Semih'e Özgürlük! 
Tüm Khk mağdurları İşlerine Geri , Dönsün! 

Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni! 


NURİYE VE SEMİN'E ÖZGÜRLÜK 


